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1.  Komende optredens 

* Zondag 1 december, 
eucharistieviering in H. Antonius Abt te Wijchen 

Het is inmiddels een vaste gewoonte van de Schola om op de 
Eerste zondag van de Advent te zingen in een liturgische viering 
in Nijmegen of  omgeving. 
Op zondag 1 december zullen wij onze medewerking verlenen 
aan de eucharistieviering in de kerk van de H. Antonius Abt te 
Wijchen, Oosterweg 2, 6602 HD. Aanvang: 11 uur. 

* Zaterdag 14 december, 
Kerstconcert samen met Voces Cælestes 

Op zaterdag 14 december zal het jaarlijkse Kerstconcert plaats-
vinden van ons koor samen met Voces Caelestes, de vrouwen-
schola onder leiding van Hanneke van der Grinten. Op het pro-
gramma staan gregoriaanse advents- en kerstgezangen. Aan de 
koorstemmen paart zich op enkele momenten ook de klank van 
de althobo. 
Plaats: Dominicuskerk, Professor Molkenboerstraat 7. 
Aanvang 15 uur. 
Toegangskaarten zijn te bestellen via: 
https://shop.ikbenaanwezig.nl/tickets/event/kerstconcert-can-
torum-karolus-magnus 
  

Annunciatie, fragment,  
ca. 1330-1340

https://shop.ikbenaanwezig.nl/tickets/event/kerstconcert-cantorum-karolus-magnus
https://shop.ikbenaanwezig.nl/tickets/event/kerstconcert-cantorum-karolus-magnus
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2.  Terugblik: Nacht van 
Goud te Deventer, 
14-09-2024 

De Schola was uitgenodigd op de elfde editie 
van de ‘Nacht van Goud’ te Deventer. Dat is 
een zaterdagavond tijdens Open Monumenten-
dag . Er zijn dan op verschillende plekken cultu-
rele manifestaties. En heel gestructureerd. Dat 
werkt ook heel goed. Vanaf  20.30h tot en met 
22.00h zijn er vier voorstellingen van 15 minu-
ten op elke plek. Het publiek komt dus op exac-
te tijd binnen en vertrekt na 15 minuten. 
De Schola zong in de grote Lebuinuskerk. We-
derom een hele eer, omdat wij door inspannin-
gen van Stan Hollaardt bij wijze van primeur de 
Metten van St. Lebuinus hebben mogen zingen 
en ze inmiddels ook op meerdere plaatsen heb-
ben uitgevoerd, vooral in Oost-Nederland, de 
werkplek van Lebuinus. Stan Hollaardt heeft 
meerdere van deze gezangen in het Antiphonale 
van Sinte Marie in de Universiteit van Utrecht 
uit de tweede helft 12e eeuw gevonden en her-
schreven, en bewerkt (Uu 406). Wij hebben een 
cd uitgegeven van deze gezangen, samen met 
een mooi boek geschreven door Gerard Pieters 
en Stan Hollaardt, in 2016, ten tijde van ‘Deven-
ter 1250 jaar’. 
We werden in de kerk heel hartelijk ontvangen. 
De grote Lebuinus is imponerend en oorspron-
kelijk, vooral ’s avonds in een zekere leegheid. 
Achterin, in zijn sarcofaag, waakt St. Radboud, 
de naamgever van de Nijmeegse Universiteit. 
De akoestiek is daar grandioos. Ook de mise en 
scène is prachtig: een rij stoelen in een halve-
maancirkel, en daarom heen een krans stoelen 
voor het luisterende publiek. 
De presentatie was intiem en indringend, de 
zangers allen in benedictijner kovel. Stan Hol-
laardt gaf  bij elk gezang een korte mondelinge 
toelichting in aansprekend Hollands. Dat is een 
verademing voor het publiek, daar de grijpbaar-

heid en bevatbaarheid van een gezang een stuk 
groter en intenser wordt. 
Wij begonnen met ‘Bonorum omnium armis 
beatus’, een ere-responsorium met Lebuinus als 
strijder voor het geloof. Hier hoor je echt een 
ander soort gregoriaans, van een Nederlandse 
componist (rondom 1200). Het is een lastig ge-
zang om te zingen, als je niet geoefend zou zijn. 
Het volgende gezang, ‘Fide Deo’, kan opgeno-
men worden in de Deventer erehaag van spreu-
ken en gezangen. Door Stan Hollaardt getoon-
zet. Een stuk tekst geschreven door Gualterus 
Sylvanus, rondom 1615, rector van de Latijnse 
School. De tekst staat aan de voet van de ‘lan-
taarn’ van de Lebuinustoren, gebouwd door 
Hendrick de Keyser: ‘Fide Deo, Vigila, Consule, 
Fortis Age’, ‘vertrouw op God, wees waakzaam, 
denk goed na, handel dapper’. Het is een zeer 
mooie, oproepende en inprentende gregoriaan-
se melodie. Het zal zeker meer gezongen en 
gehoord gaan worden! En Stan heeft zich hier-
mede vereeuwigd! 
Wij zongen daarna een norbertijns ‘Salve Regi-
na’. Een gregoriaans Salve Regina behoort tot 
de uiterst lichte en verheven en ontvankelijke en 
tedere gezangen, van mens tot mens en tot 
moeder. Hoewel men dat niet zo gauw gewaar-
wordt, geeft een Salve Regina een sterke beroe-
ring van binnen. Het norbertijnse Salve Regina 
heeft een aparte plaats in ons Schola-hart. 
Als laatste ‘Votorum Deus Arbiter’, een hymne 
ter ere van Lebuinus. De tekst is van ene Huc-
bald, uit de Vita Lebuini (920). Het gezang be-
zingt Lebuinus als leider en voorganger in de 
vroege tijd van de gevaarlijke kerstening in de 
oostelijke Nederlanden. Lebuinus (Liafwinn) 
kwam in 760 naar Oost-Nederland en had in 
Wilp een kapel en religieus centrum. In 768 
waagde hij de oversteek van de IJssel en bouw-
de op de plek van de huidige grote Lebuinus 
een houten kapel. Hij mocht niet lang arbeiden: 
in 774 overleed hij te Deventer en werd begra-
ven in of  achter de kerk van Wilp. 

Edo Fennema
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3.  Nieuwe collectie uitvaartgezangen 

Het begon sleets te worden, het zwarte uitvaartboekje dat de Schola gebruikt bij het 
zingen van uitvaarten. En dat was niet alleen uiterlijk het geval, maar ook inhoudelijk. 
Het kleine boekje puilde uit van alle mogelijke losse vellen, velletjes en aanvullingen. 
Tijd dus voor iets nieuws: een groter formaat, maar ook inhoudelijk meer bij de tijd. 
In vroeger tijden stond het repertoire van de uitvaartmis vast als een klassiek repertoi-
re: introitus ‘Requiem aeternam’, schuldbelijdenis, graduale ‘Requiem aeternam’, se-
quentia ‘Dies irae’, offertorium ‘Domine Iesu Christe’, communio ‘Lux aeterna’, ab-
soute ‘Subvenite’ en ten slotte het ‘In paradisum’. Maar sinds het Tweede Vaticaans 
concilie (zeg maar vanaf  de jaren ’60 van de vorige eeuw) is er op maatschappelijk en 
kerkelijk vlak veel gebeurd. De toenemende individualisering heeft er in hoge mate 

aan bijgedragen dat, naast het aloude gregoriaans en 
de Latijnse liturgie, de liturgie in de landstalen een 
grote opgang beleefde. En voor wat betreft de muziek 
werd vaak aansluiting gevonden bij bekende profane 
liederen. 
In toenemende mate ook kwam de overledene zelf  
centraal te staan in de uitvaartplechtigheden: toespra-
ken, In memoriams, levenslopen in allerlei varianten. 
En dan: de uitvaartmis maakt(e) dikwijls plaats voor 
vieringen geleid door voorgangers andere dan pries-
ters. Bijeenkomsten in crematoria zijn heden ten dage 
minstens zo gangbaar als kerkelijke diensten. Cere-

monies op natuurbegraafplaatsen zijn sterk in opkomst. 
Vaticanum II heeft genoemde ontwikkelingen als het ware voorvoeld door een breed 
repertoire van uitvaartgezangen aan te bieden. Qua inhoud veel minder somber dan 
het tot dan toe gebruikelijke. Waarom zouden gezangen niet kunnen aansluiten bij 
dankbaarheid voor een voltooid leven, waarom niet iets mogen uitstralen van de he-
melse vreugde? Zo past het ‘Subvenite’ uitstekend als openingsgezang van een Mis, 
uitvaartdienst, of  hoe je het noemen wilt. Qua inhoud sluit het naadloos aan bij de 
slotzang ‘In paradisum’. En hoe vreugdevol klinkt als begin het ‘Laetare’ met in zijn 
verstekst ‘Laetatus sum … in domum Domini ibimus’ (‘ik ben verheugd … wij gaan 
op naar het huis van de Heer’). 
De nieuwe uitvaartbundel van de Schola bevat een vijftigtal schitterende gregoriaanse 
gezangen in allerlei genres: psalmen, hymnes en antifonen. Het is een 23-ringsband in 
A4-formaat geworden. De gezangen zitten in plastic hoezen zodat ze ook in de open 
lucht gebruikt kunnen worden. Op korte termijn wordt de volledige lijst van die ge-
zangen op de website gepubliceerd. Bij elk gezang wordt met enige woorden de (ge-
voels)inhoud geduid. 

Stan Hollaardt, dirigent 

'Waarom zouden gezangen 
niet kunnen aansluiten bij 
dankbaarheid voor een vol-
tooid leven, waarom niet iets 
mogen uitstralen van de he-
melse vreugde?'
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4.  Ons aanbod van boeken en cd’s 

Ook na het lustrumjaar 2023 houdt de Schola de prijzen van haar boeken en 
CD’s zo laag mogelijk. Hieronder staat het overzicht van ons aanbod en de prij-
zen zoals die gelden per 1 juli 2024. Op https://www.karolus-magnus.nl/be-
stelling-cd-of-boek/ kunt u uw keuze kenbaar maken. 

Boeken 
• Hoogtepunten uit de gregoriaanse traditie, een liturgisch en historisch perspectief. 

Auteur: Augustinus Hollaardt O.P. 
Tweede druk (2018): € 15,— 
Derde druk (2023): € 28,50 

• Lebuinus herontdekt. Een bezongen heilige. 
Auteurs: Stan Hollaardt en Gerard Pieters. € 5,— 

• De restauratie van het gregoriaans, een gebed zonder end. 
Auteur: Jacques Janssen. 
Tweede druk: € 68,95. 

  
Losse cd’s 
• 900 jaar Norbertijnen, eeuwfeest in coronatijd. € 5,-- 
• Metten van Sint Lebuinus. € 5,-- 
• The Martyred Virgins. € 8,-- 
• Imago Christi (dubbel-CD). € 4,-- 
• La Divina Commedia Gregoriana (dubbel-CD). € 16,-- 
• Media Vita. € 5,-- 
• O Virgo Mater. € 8,-- 

Alle prijzen zijn exclusief  verzendkosten. De Schola berekent geen BTW. 

Meer informatie over de inhoud van onze boeken en cd’s vindt u op de volgen-
de twee pagina’s.

https://www.karolus-magnus.nl/bestelling-cd-of-boek/
https://www.karolus-magnus.nl/bestelling-cd-of-boek/
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€ 68,95
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5.  Schola allerlei 

• Blij zijn we met drie nieuwe aspirant-leden. Zij repeteren reeds intensief  
mee. Van harte hopen wij dat zij over enige tijd officieel aan onze Schola 
kunnen worden toegevoegd. 
Nieuwe zangers, jong (heel graag!) of  al wat ouder (geen enkel probleem!) 
zijn hartelijk welkom. Aspirant-zangers dienen te beschikken over enige 
zangtechnische vaardigheden. De Schola voorziet in een interne opleiding. 

• Vanaf  de afgelopen zomer maken wij gebruik van een andere repetitieruimte. 
Eerder repeteerden wij in de Heilige Antonius van Padua-Sint Annakerk 
aan de Groenestraat. En nog eerder lange tijd in de Lourdeskerk. Maar nu 
is de Petrus Canisiuskerk aan de Molenstraat de vaste stek voor onze repe-
tities. 

• Belangrijk voor onze donateurs: de Schola is sinds kort een culturele 
ANBI-instelling. Uw giften zijn aftrekbaar voor de fiscus. Het bankreke-
ningnummer van de Schola (IBAN) is: 
NL90 TRIO 0320 4159 96, 
ten name van Schola Cantorum Karolus Magnus. 

Secretariaat: Hindestraat 11, 6531 KG  Nijmegen 
Tel. 024 - 3540264 • E-mail: hhjfennema@hotmail.com  

Website: www.karolus-magnus.nl 

mailto:hhjfennema@hotmail.com
http://www.karolus-magnus.nl
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