
ALMA REDEMPTORIS 

Ant.5
                  Al- ma                  Re-demptó- ris Ma-  ter,  quae pér- vi-  a cae-li por-ta   

               Milde Moeder van de Verlosser, die de open deur van de hemel blijft, 


    ma-       nes     et stel- la  ma-      ris,  succúr-re  cadénti    súrge-re qui cu-rat pópulo: 

                      en de Sterre der Zee;  kom het volk te hulp, dat valt en tracht op te staan; 


      tu     quae  genu- ís-ti, na-tú-   ra  mi-ránte, tu- um sanctum Ge-ni- tó-rem.   

      gij, die gebaard hebt, tot verwondering der natuur, uw heilige Schepper.    


     Vir-  go pri-   us  ac posté-ri-  us, Gabri-  é-lis  ab  o- re  sumens il- lud   A-ve,   

     Gij, Maagd te voren en daarna. Neem uit Gabriëls mond dat ‘Ave’ aan,   


      Pecca-tó-rum, mi-se-ré- re. 

      Ontferm u over de zondaars. 
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