In memoriam
Jo van der Meijden

Na een kort ziekbed is op 7 april 2021 Jo van Meijden overleden. Jo was jarenlang
penningmeester van de Stichting Vrienden van de schola en daarnaast nam zij ook
het penningmeesterschap van de schola zelf op zich. Met Brabantse gemoedelijkheid
en moederlijke zorg kweet zij zich deskundig van haar taak. Zij voerde die uitermate
consciéntieus uit..

Jo toonde zich daarbij - bijna 20 jaar lang - zeer betrokken bij de schola, was bij alle
uitvoeringen aanwezig en ontpopte zich daarbij als hoffotograaf. Met de vele foto’s en
video’s die zij maakte, bewees zij de PR van de schola grote diensten.

In februari 2019 is aan Jo het lidmaatschap van verdienste aangeboden door de
voltallige schola.

Wij herinneren ons Jo als een kordate vrouw bij wie je je meteen thuis voelt, een vrouw
met een blije oogopslag, een vrolijke lach, een altijd goed humeur, een en al
belangstelling voor de ander en altijd een hartelijk woord, kortom als een persoon die
niet alleen een goede sfeer wist te maken, maar die ook wist te verspreiden. Zij nam
haar taken zeer serieus en voerde die ook consciéntieus uit.

Wij zeggen Jo oprecht dank voor al hetgeen zij de schola heeft geschonken.

Schola Cantorum Karolus Magnus

9 april 2021



