
AVE REGINA CAELORUM 
ANT. I 


    A-ve  re-gí-na  cae-ló-rum,  a-ve  Dó-mi-na  ange-ló-rum,  salve  ra-dix, salve     

   Wees gegroet, Koningin der Hemelen, wees gegroet, Vorstin der engelen, 


    porta,  ex qua  mundo  lux  est  orta. Gau-de, virgo  glo-ri- ó-sa, su-per  omnes      

   gegroet o Stam, gegroet o Poort waaruit voor de wereld het licht opkwam.  

   Verheug u, glorierijke Maagd boven allen schoon! 


    spe-ci- ó-sa.    Va-le  o valde  de-có-ra!    Et pro  no-bis Christum  ex-ó-ra.      

                            Heil u, o heerlijk schone!  En smeek tot Christus voor ons. 
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